De Drie-eenheid besluit tot de afdaling van het Woord, het uur van de vervulling wordt
aangekondigd.

Bij deze klank staan Hemel en aarde verbaasd en richten al hun aandacht om
toeschouwers te zijn van zo’n buitensporigheid, van zo’n grote liefde en van zo’n
ongehoord wonder.

Je Mama stond in vuur en vlam van liefde en als echo van de liefde van mijn Schepper,
wilde Ik een enkele zee van liefde vormen, opdat het Woord daarin op aarde zou
afdalen.

Mijn gebeden waren onophoudelijk en terwijl Ik bad in mijn kamertje, kwam er een
engel vanuit de Hemel gezonden als boodschapper van de grote Koning, plaatste zich
voor Mij en gebogen begroette Hij Mij:

“Gegroet, oh Mama, onze Koningin, het goddelijke Fiat heeft U vervuld van genade.
Het Fiat heeft al aangekondigd dat Het wil neerdalen en staat al achter Mij; maar die
verlangt Uw Fiat om zijn Fiat tot voltooiing te brengen.”

Bij zo’n grootse aankondiging, zo vurig verlangd door Mij, ook al had Ik nooit gedacht
dat Ik de uitverkorene zou zijn, was Ik stomverbaasd en aarzelde een ogenblik; de engel
van de Heer zei Me:

“Wees niet bang, onze Koningin, Gij heb genade gevonden bij God.

Gij hebt uw Schepper overweldigd; om de overwinning compleet te maken, spreek uw
Fiat uit.”

Ik sprak het Fiat uit; oh, wat een wonder!

De twee Fiatten verenigden zich, en het goddelijk Woord daalde af in Mij.

Mijn Fiat dat bekrachtigd werd door de waarde van het goddelijk Fiat zelf, vormde het
zaad in mijn mensheid — de kleine mensheid die het Woord moest insluiten — en zo
voltrok zich het grote wonder van de Menswording.

Oh, kracht van het verheven Fiat!

Gij hebt Mij zo verheven, zo machtig gemaakt om in Mij de mensheid te kunnen
scheppen die het eeuwig Woord moest insluiten dat Hemel en aarde niet konden
bevatten.

De hemelen waren zo geschokt en heel de schepping vierde feest en jubelde van vreugde
rondom het huisje van Nazereth, om eer te brengen en hoogachting aan de mens
geworden Schepper; met hun stille taal zeiden zij:

“Oh, wonder der wonderen, dat alleen een God kan verrichten!

De onmetelijkheid is zo klein geworden, de macht zo machteloos, zijn onbereikbare
hoogte heeft zich gebogen tot in de afgrond van de schoot van een Maagd, en God is
onmetelijk en klein geworden, machtig én machteloos, sterk en zwak.”

Mijn lieve dochter, je kunt niet begrijpen wat je Mama heeft ervaren in de act van de
menswording van het Woord; allen prezen Mij en verwachtten mijn Fiat, dat almachtig
genoemd kan worden.

Lieve dochter; luister naar Mij: hoe moet je ter harte nemen de Goddelijke Wil te doen

en er in te leven!

Mijn macht bestaat nog steeds, laat Mij mijn Fiat uitspreken in je ziel; door dat te doen
verlang Ik jouw Fiat, alleen kan Ik niet het echte goede doen; met zijn twee€n worden
altijd de grootste werken tot stand gebracht.
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God zelf wilde niet alleen te werk gaan, maar Hij wilde Mij samen met Hem om het
grote wonder van de Menswording tot stand te brengen; in mijn Fiat en in het Zijne
wordt het leven van de Mens-God gevormd en zo wordt het lot van het mensengeslacht

hersteld.

De Hemel was niet meer gesloten, al het goede werd ingesloten in de twee Fiats.

Laat ons daarom samen Fiat! Fiat! uitspreken en mijn moederliefde zal in jou het leven
van de Goddelijke Wil insluiten.

Voor nu is 't genoeg, morgen verwacht Ik je weer om je het vervolg van de
menswording te vertellen.

De ziel:

Prachtig Mama, ik ben verbaasd om uw mooie lessen te horen.

Oh, ik smeek U, spreek uw Fiat over mij uit!

En ik spreek het mijne uit opdat in mij dat Fiat wordt ontvangen waarnaar U zo hevig
verlangt dat het in mij als leven regeert.

Offertje uit devotie;
Om Mij te eren zul je vandaag de eerste kus aan Jezus geven en Hem negen maal zeggen
dat je zijn Wil zal doen, en Ik zal het wonder herhalen dat Jezus wordt ontvangen in je

ziel.

Schietgebedje:
Machtige Koningin, spreek uw Fiat uit en schep in mij de Wil van God.

DAG TWINTIG

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil.
De maagden en de Hemel bezaaid met sterren.
In de Hemel fonkelt de goddelijke Zon al met zijn zeer lichtende stralen en vult

Hemel en aarde.
Jezus in de schoot van zijn Mama.

De ziel tot haar Koningin Moeder:
Hier ben ik opnieuw bij U, mijn hemelse Mama, ik kom om mij samen met U te
verheugen en mij buigend aan uw heilige voeten, groet ik U “vol van genade en Moeder

van Jezus”.
Oh, ik zal niet alleen mijn Mama vinden maar ik zal samen met Haar, mijn kleine

gevangene Jezus vinden.
Dan zullen wij niet meer met z’n tweeén zijn maar met zijn drieén: Mama, Jezus en ik.

Wat een geluk voor mij!
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Als ik mijn kleine Koning Jezus wil vinden, is het genoeg zijn en mijn Mama te vinden.
Oh, heilige Mama, moeder van God, in den hoge waar U zich bevindt, heb medelijden
met uw ellendige en kleine dochter en wees mijn voorspreekster bij de kleine gevangene
Jezus, opdat Hij mij de grote genade geeft om te leven in zijn Goddelijke Wil.

Les van de koningin van de Hemel, Moeder van Jezus:

Mijn lieve dochter, vandaag verwacht Ik je meer dan ooit; mijn moederlijk hart heeft een
beklemd gemoed.

Ik voel de behoefte mijn vurige liefde voor mijn dochter te uiten; Ik wil je zeggen dat Ik
de Moeder van Jezus ben.

Mijn vreugden zijn eindeloos, zeeén van geluk overweldigen Mij; Ik kan zeggen:

Ik ben de Moeder van Jezus, Ik ben zijn schepsel en zijn dienstmaagd; alleen aan het
Fiat heb Ik dat te danken.

Het maakte Mij vol van genade en bereidde de waardige woonplaats voor mijn
Schepper.

Roem, eer en dank zij altijd aan het verheven Fiat.

Luister naar Mij, dochter van mijn hart.

Nauwelijks was de kleine Mensheid van Jezus in mijn schoot gevormd door de macht
van het verheven Fiat, of de zon van het eeuwige Woord incarneerde zich daarin.

Ik had mijn Hemel gevormd door het Fiat, volledig bezaaid met zeer lichtende sterren
die fonkelen van vreugde, zaligheid en harmonie van goddelijke schoonheid.

De Zon van het eeuwige Woord, stralend van ontoegankelijk licht, kwam haar plaats
innemen binnen deze Hemel, verborgen in zijn kleine Mensheid die die niet kon
bevatten; het centrum van die Zon bevond zich in zijn Mensheid, maar het licht van de
Zon straalde naar buiten en Hemel en aarde bekledend, bereikte dat ieder hart en met
zijn straling van licht bestraalde het ieder schepsel en Hij zei:

“Mijn Kinderen open jezelf, geef Me plaats in jullie hart, Ik ben afgedaald van de Hemel
naar de aarde om in ieder van jullie mijn leven te vormen.

Mijn Moeder is het centrum waar Ik woon en al mijn kinderen zijn daar omheen waar ik
zoveel levens van Mij wil vormen als er kinderen van Mij zijn.”

En het licht straalde opnieuw zonder o0oit op te houden en de kleine Mensheid van Jezus
leed, weende, kromp ineen van pijn en binnen dat licht dat de harten bereikte, liet Hij
zijn tranen vloeien, zijn pijnen en krampen van liefde en verdriet.

Je moet weten dat voor jouw Mama een nieuw leven begon.

Ik was op de hoogte van alles wat mijn Zoon deed.

Ik zag Hem verteerd door zeeén van vurige liefde; iedere harteklop, adem en pijn waren
zeeén van liefde waarin Hij alle schepselen betrok om die tot de zijne te maken door
veel liefde en verdriet.

Je moet weten dat toen zijn kleine Mensheid werd ontvangen, ook alle pijnen werden
ontvangen die Hij moest lijden tot aan het einde van zijn leven, inbegrepen die
voortkwamen uit alle zielen; als God kon niemand zich aan Hem onttrekken; zijn
onmetelijkheid sloot alle schepselen in, zijn alziendheid stelde allen voor Hem
tegenwoordig.

Mijn Jezus, mijn Zoon, ervaarde de zwaarte en de last van alle zonden van ieder
schepsel.
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Ik, je Mama, volgde Hem in alles en voelde in mijn moederlijk hart de nieuwe generatie
van pijnen van mijn Jezus en het nieuwe geslacht van alle zielen die Ik als Moeder
samen met Jezus moest opwekken tot genade, licht en nieuw leven dat mijn lieve Zoon
op aarde heeft gebracht.

Mijn dochter, je moet weten dat Ik je, vanaf mijn conceptie lief had als Moeder; Ik werd
je gewaar in mijn hart, Ik brandde van liefde voor jou, maar Ik begreep niet waarom.
Het goddelijk Fiat deed Mij werkzaam zijn, maar hield het geheim voor Mij verborgen.
Zo gauw Hij mens werd, onthulde Hij voor Mij het geheim en toen verstond Ik de
vruchtbaarheid van mijn moederschap; niet alleen moest Ik de Moeder van Jezus zijn,
maar de Moeder van allen en dat moederschap moest gebaseerd zijn op de vuurzee van
smart en liefde.

Mijn dochter, hoeveel heb Ik je bemind en bemin Ik je.

Luister naar Mij, lieve dochter, hoe ver kan men komen als de Goddelijke Wil het
werkzame leven in het schepsel beheert en de menselijk wil Die laat doen zonder Die de
pas af te snijden.

Dit Fiat dat van nature het voortbrengend vermogen bezit, brengt al het goede in het
schepsel voort, maakt het vruchtbaar door het moederschap over allen te geven, over al
het goede en over Hem die hem heeft geschapen.

Moederschap betekent ware liefde, heldhaftige liefde, liefde die tevreden is met sterven
om leven te geven aan wie Zij heeft voortgebracht; als dit niet zo is, is het woord
moederschap steriel, leeg, het wordt teruggebracht tot een woord en bestaat in feite niet.
Mijn dochter, als je al het goede wilt voortbrengen, laat dan het Fiat in jou het werkzame
leven uit maken.

Het zal jou het moederschap verlenen, je zult alles beminnen met moederlijke liefde en
Ik, je Mama, zal je leren hoe in jou dat geheel heilige en goddelijke moederschap vrucht
te laten dragen.

De ziel:

Heilige Mama, ik geef me over in uw armen.

Oh, hoe zou ik uw moederlijke handen nat willen maken met mijn tranen om uw
medelijden op te wekken met de toestand van mijn arme ziel.

Oh, als U mij lief hebt als Mama, sluit mij in uw hart en uw liefde verbrandt mijn
ellenden en mijn zwakten; de macht van het goddelijke Fiat dat Gij als Koningin bezit,
vormt zijn werkzame leven in mij zodat ik kan zeggen:

“Mijn Mama is alles voor mij en ik ben alles voor Haar.”

Offertje uit devotie:

Vandaag zul je drie maal, om Mij te eren de Heer bedanken namens allen dat Hij is
mens geworden en de gevangene is geworden in mijn schoot en Mij de grote eer heeft
geschonken om Mij uit te kiezen als zijn Moeder.

Schietgebedje:
Mama van Jezus, wees voor mij een mama en leid mij op de weg van de Goddelijke Wil.
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